
AMAKURU
N I E U W S B R I E F  V A N  S T I C H T I N G  N K W I H O R E Z E

N U M M E R  1 0  /  J U L I  2 0 2 2

I N  D I T  N U M M E R :
Matrassen
varkentje
Bouwfonds

,  

www.stichtingnkwihoreze.nl



INHOUD
01

02/03

05

WOORDJE VOORAF
Voorwoordje van het bestuur.

HEERLIJKE ZACHTE

MATRAS
Een aantal kinderen werden verrast

met een matras. Voor ons een

doodnormale zaak. In afrika is het wel

anders.

PAASFEEST IN HET

ORANJEHUIS
Gezongen, gedanst, gegeten. Het

Oranjehuis was helemaal in

feeststemming op de eerste paasdag.

06/07

08

09

DE BIGGETJES VLIEGEN

UIT!
De biggetjes zijn groot genoeg

geworden om het ouderlijk huis te

verlaten. Inmiddels hebben zij een

goed thuis gevonden.

BOUWFONDS NKWIHOREZE

Een fonds om kleine reparaties aan

woningen te kunnen uitvoeren. Zo

kunnen kinderen droog slapen. 

WAAR BLIJFT DE KOE?

De koe waar voor gedoneerd is niet

niet gespot bij het Oranjehuis. Maar wat

in het vat ziet verzuurt niet zegt men.

11/14 ONZE PROJECTEN

Een overzicht van onze projecten die

zich voornamelijk in en rond het

Oranjehuis in Byimana plaats vinden.

15 INFO

Algemene info.



Beste mensen,

 In de 10de nieuwsbrief van stichting

Nkwihoreze kunnen jullie lezen wat wij

afgelopen periode gedaan hebben. Recent

hebben een aantal kinderen een varkentje

mogen ontvangen. Deze verzorgen zij met alle

liefde. Ook zijn er een aantal kinderen verrast

met een matras. Op een matras slapen is voor

ons in Nederland de normaalste zaak maar

voor kinderen in Byimana is dat helaas niet

het geval. Vaak slapen ze op niet meer dan een

doekje op de grond. De kinderen hebben de

eerste nacht op een echt matras geslapen als

een roos. Wij hopen dat wij nog veel meer

kinderen hiermee kunnen helpen. Want een

goede toekomst begint met een goede

nachtrust!

Wij zijn erg blij met de steun die wij tot nu toe

hebben ontvangen. Dankzij deze donaties

kunnen wij verder bouwen aan een betere

toekomst voor de kinderen in Byimana. Dit

kunnen wij niet alleen, hiervoor hebben wij

jullie hulp voor nodig. Wil je ook een steentje

bijdragen op welke manier dan ook? Laat het

ons weten via de mail. Je kan ons bereiken op

info@stichtingnkwihoreze.nl 

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne

zomer toe en dat iedereen met Godszegen

gezond mag blijven. 

Hartelijke groet

Aimee Kleine 
Rogier Kleine  

WOORDJE
VOORAF
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MATRAS OM

HEERLIJK OP TE

SLAPEN

 

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn Francine en juf

Clemance op bezoek geweest bij een aantal

gezinnen. Ze kwamen niet met lege handen

want in de ochtend hebben ze nieuwe

matrassen gekocht. Het was een

verrassingsbezoek. Een aantal kinderen waren

nog op school maar gelukkig waren de

moeders/verzorgers wel thuis. 
Blij, overrompeld en zeer dankbaar werden de

matrassen in ontvangst genomen. We weten

zeker iedereen de eerste nacht als een roos

heeft geslapen.  Wij zijn blij dat wij deze

gezinnen een handje kunnen helpen in de het

verbeteren van de levensstandaard. 
De foto's geven een goed beeld op wat

materiaal er eerst geslapen werd.

Wil jij ook een steentje bijdragen zodat een

kind een goed matras heeft om te slapen? Of

wil je ons op een andere manier

ondersteunen? Kijk dan snel op

www.stichtingnkwihoreze.nl 

Een matras is voor ons in Nederland een

heel normaal ding. Een goed matras geeft

je rust en de nodige slaapuren op een dag.

Op televisie zie je mooiste en duurste

matrassen voorbij komen. Voor elke

budget en rug is er wel een geschikt matras

te vinden. 

In Rwanda is het niet vanzelfsprekend dat

dat men een matras heeft. Vaak slapen

kinderen op een matje of een dekentje op

de grond.  Met koud en regenachtig weer

is het vaak behelpen voor deze kinderen.

Dit geldt ook voor de kinderen bij ons op

het project komen. Een goede nachtrust is

goed voor de groei van een kind en de

prestaties op school. Daarom hebben wij

een aantal kinderen/gezinnen een matras

gegeven. 
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     steun het Ishuri schoolproject
en geef deze meisjes hoop op een 

betere toekomst



 info: www.stichtingnkwihoreze.nl
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PAASFEEST

Op zondag 17 april 2022 was de eerste paasfeest


in het Oranjehuis een feit! Ongeveer 20 kinderen


kregen wat drinken en iets lekkers. Francine had


alles weer goed voor elkaar! Ze had wat lekkers


gemaakt. Gelukkig kreeg Francine hulp.

 

Het was smullen geblazen voor de kinderen. de


feeststemming zat er goed in. Er werd gezongen,


gedanst en gespeeld. De kinderen waren ook


benieuwd naar de jonge varkentjes die onlangs


waren geboren. Rustig mochten ze komen kijken.

10 kinderen hebben een jong konijntje gekregen


waar zij goed voor moeten zorgen. Samen met het


jong konijntje poseren zij dan ook al te graag voor


de camera. Het konijntje staat voor nieuw leven.


De andere kinderen hebben eerder al een konijn


gekregen en iedereen komt aan de beurt.

 

Kortom een mooie (Paas)dag in het Oranjehuis.

In het Oranjehuis

NKWIHOREZE / 5



De 5 biggetjes
vliegen uit
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Voor ongeveer 10 week geleden werden er op de kleine boerderij 5 biggen

geboren. De 5 biggetjes zijn nu groot genoeg om het ouderlijk huis te

kunnen verlaten. Zaterdag (28 mei 2022) was het dan zover. 3 kinderen en

2 moeders kwamen naar het Oranjehuis. Daar kregen ze uit handen van

Francine 1 of 2 biggen. Van te voren is er goed gekeken of de biggen goed

bij de families gehuisvest kunnen worden, gelukkig was dat het geval.
 
Ze zijn er erg blij mee. De kinderen hebben plechtig beloofd goed voor de

dieren te zorgen. Wanneer dit goed gaat kunnen de biggen na ongeveer

1,5 jaar biggen krijgen. Deze kunnen dan verkocht worden zodat de

moeders haar gezin in de eerste levensbehoeften kan voorzien.
Voor nu zijn de biggetjes gezien het formaat eerst nog lieve aaibare

troeteldieren.
 
De kinderen die zaterdag biggen hebben gekregen hebben een eigen

sponsor. Dankzij deze sponsoren kunnen wij deze kinderen op weg helpen

naar een betere toekomst. Denk hierbij aan school, kleding en voeding.
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BOUWFONDS
Veel kinderen die bij het Oranjehuis komen hebben een

thuis. Een thuis waar zij vaak alleen met hun moeder

en/of broertjes en zusjes wonen. De woningen zijn vaak

in erg slechte staat. Wanneer het regent is het

binnenshuis net zo nat als daar buiten. Er zitten gaten in

het dak, en de muren zijn vaak onstabiel en aangetast

door de grillen van het weer en goedkope bouw. Dit

levert gevaarlijke situaties op. Het huis kan instorten met

alle gevolgen van dien. In het regenseizoen gebeurt dit

helaas vaak. Om ook voor deze kinderen een veilige thuis

te bieden hebben wij een bouwfonds opgericht. Vanuit

de bouwfonds kunnen er reparaties aan huizen verricht

worden. Hierdoor kunnen de kinderen en hun families

droog blijven als het regent. Dit zijn kleine reparaties die

door plaatselijke bouwvakkers zullen worden uitgevoerd.

In de toekomst willen wij meer doen door bijvoorbeeld

simpele maar stevige en leefbare huisjes te gaan bouwen. 

Helpt je ook een handje mee?
 Meer info op onze website.

Een globale berekening van de bouwkosten van een huisje
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WAAR IS DE KOE?
Waar blijft de koe?
 
Enige tijd geleden hebben wij een inzamelingsactie gehouden voor de komst van een koe naar de kleine
boerderij. Wij waren al bezig om te zoeken naar een geschikte koe. Helaas is het gevreesde Rift Valley
Fever opgedoken in Rwanda. Her en der zijn er al verschillende dieren doodgegaan. Het is een
besmettelijke ziekte die vooral onder schapen, koeien en geiten heerst. Ook mensen kunnen het virus
krijgen. In Rwanda zijn dan ook maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit
betekend dat in bepaalde plaatsen de markten gesloten zijn en dat men geen vlees van de genoemde
dieren mag/kan eten. Om elk risico te voorkomen dat wij een koe gaan kopen die wellicht het virus bij
zich draagt zullen wij de komende tijd nog geen koe aanschaffen. 
Ook gezien de nieuwsberichten uit Rwanda is het op dit moment niet mogelijk een koe te               
 kopen. 
Zo gauw het weer mogelijk en verantwoord is komt er een koe..
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 De betekenis van Ishuri is het Kinyarwanda School.

Wij zien naar school gaan als een van de basisvoorzieningen voor een kind. Helaas gaat dit niet

op voor veel kinderen die bij ons in het Oranjehuis komen. Weliswaar is het lagere onderwijs

grotendeels gratis in Rwanda. Er zijn echter wel wat bijkomende kosten. Kosten die ouders of

verzorgers van kinderen niet op kunnen brengen. Schooluitval op de basisschool komt in

Rwanda helaas vaak voor. De kinderen gaan dan werken om geld te verdienen voor het gezin.

Ze kunnen dan niet verder leren en dat maakt hun kwetsbaar voor uitbuiting en erger. 

Om deze kinderen een kans te geven om een betere toekomst op te bouwen ondersteunen wij

met dit project deze kinderen. Wij geven hun een uniform, schoolmaterialen die nodig zijn. Dit

geldt zowel voor de basisschool en de middelbare school. Als donateur kan je zelf een kind

sponsoren!

Ishuri Schoolproject
BOUWEN AAN EEN BETERE TOEKOMST
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De kleine boerderij bevindt zich bij het Oranjehuis in Byimana.

Het project heeft als doel om (jonge) kinderen leren omgaan en verzorgen van dieren. Elk kind

krijgt een dier toegewezen die het moet verzorgen. De meeste kinderen nemen het dier mee naar

huis. Wanneer het niet kan blijft het op de kleine boerderij. Wanneer een dier jongen krijgt is de

afspraak dat het kind een jong weer doorgeeft aan een ander kind van ons project. De rest mag het

houden zodat die dieren verkocht kunnen worden of worden gebruikt voor bijvoorbeeld de eieren.

Het doel hiervan is de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. Dieren die je op de kleine

boerderij kan vinden zijn; konijnen, geiten, kippen en varkens. In de toekomst komen daar nog

koeien bij. Het project is in 2020 van start gegaan en dankzij sponsoren hebben tot 2022 ongeveer

120 kinderen een dier gekregen.

De kleine boerderij
HET ORANJEHUIS
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Het project Mamas Byimana is opgestart voor en door de mama’s van Byimana. De thuisbasis is

het Oranjehuis waar mama s terecht kunnen. Samen kunnen zij met Francine een goede maal

koken. Deze nemen zij dan mee naar huis voor de kinderen. Kinderen van voornamelijk arme

gezinnen krijgen vaak eenzijdig voedsel zoals bruine bonen en zoete aardappel.
Hierdoor krijgen jonge kinderen niet de grondstoffen binnen die zij nodig zijn om goed te kunnen

groeien. Dit zien wij terug bij de kinderen die bij ons in het Oranjehuis komen. 
Het is de bedoeling dat met dit project de vrouwen niet alleen samen een voedzame maaltijd gaan

koken maar ook met elkaar in gesprek gaan en elkaar te helpen bij zaken waar de vrouwen tegen

aan lopen. Ook ontvangen moeders 1 x in de maand goederen zoals rijst, pap, suiker en zeep

ontvangen. Hiermee ondersteunen wij de mamas met de eerste basisbehoeften. Ook onderzoeken
wij  of de mamas Byimana  samen iets kunnen gaan doen waarmee ze geld kunnen verdienen

(koffieplanten, vlechten) zodat de mamas zich zelf kunnen voorzien. 

Mamas Byimana
VOOR EN DOOR DE MOEDERS VAN BYIMANA
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Meer info?Meer info?

Ook een handje meehelpen?Ook een handje meehelpen?







check dan onzecheck dan onze  
website:website:

www.stichtingnkwihoreze.nlwww.stichtingnkwihoreze.nl
ofof

onze social mediakanalenonze social mediakanalen







Of stuur een mailtje naar:Of stuur een mailtje naar:
info@stichtingnkwihoreze.nlinfo@stichtingnkwihoreze.nl
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