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AIMEE KLEINE
STICHTNG NKWIHOREZE

Beste lezer,

Aimee Kleine

De tijd vliegt voorbij! Dat merken wij maar al te goed.
Zelf zijn wij blije trotse ouders geworden van een
dochtertje. Ze heet Beau Roxy Brenda Kleine en is in
goede gezondheid geboren. Na druk in de weer met de
luiers en kleertjes hebben wij gelukkig nog voldoende
tijd om ons in te zetten voor Nkwihoreze. We hebben een
geboortefeestje georganiseerd in het Oranjehuis. 
In een tijd dat er weinig lijkt te gebeuren hebben wij best
wel veel gedaan. Zo is er een stukje grond aangekocht.
Hierop gaan wij groente verbouwen en deel wordt
gebruikt om er activiteiten voor de kinderen te kunnen
organiseren Waarschijnlijk maken wij er een trapveldje. 

De vakanties zijn begonnen in Rwanda. De
schoolresultaten zijn goed. De kinderen hebben met
trots hun rapport laten zien. Dit is een bevestiging voor
ons dat wij op de goede weg zijn, want zonder onze hulp
waren er geen rapporten om te laten zien. 

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor
ons bord eten project. Gelukkig kunnen
wij dankzij hulp van sponsoren meerdere
keren koken voor de kinderen. Wij zijn de
sponsoren dan ook erg dankbaar. 

Verder hebben wij zijn begonnen om
kinderen een nieuw kledingstuk te geven.
Hiervoor is stof gekocht en een naaister
gaat nadat zij alle maten heeft opgemeten
beginnen om voor elk kind een uniek
kledingstuk te maken.  

Tot slot willen wij iedereen een hele fijne
vakantie wensen
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In mei en juni hebben
een aantal kinderen
voorzien van een nieuw
schooluniform. De oude
was versleten of te
klein geworden. Ons
doel is dan ook elk kind
wat bij een van onze
projecten betrokken is
te voorzien van een
goed zittende
schooluniform. Met een
uniform is iedereen
gelijk en de kinderen
dragen met trots het
uniform. Dit heeft weer
positieve invloed op de
schoolprestaties en
daar doen wij het voor!

Dit kunnen wij doen
dankzij sponsoren. Met
de giften van deze
sponsoren kunnen wij
kinderen op weg
helpen naar een betere
toekomst. 

NIEUWE
SCHOOL
UNIFORM

03



04



Een bord eten is niet vanzelfsprekend. Met deze kreet vragen wij aandacht voor de
kinderen in Byimana. De meeste kinderen die bij ons bekend zijn en in het Oranjehuis
komen voor de activiteiten krijgen niet dagelijks eten. Soms zit er wel een aantal dagen
tussen dat ze iets van betekenis te eten krijgen. Soms is het na 2 dagen een lege maag te
hebben gehad een zoete aardappel het hoofdgerecht. Dezelfde zoete aardappel is tevens
het voor en nagerecht.  Op scholen krijgen ze soms ook te eten maar daarvoor moet
betaald worden. Heb je geen geld dan krijg je ook niets. Kortom deze kinderen hebben een
zwaar leven, een leven wat je als kind niet zal moeten hebben. 

Voor deze kinderen is het Oranjehuis altijd
geopend. Een aantal kinderen eten nu bijna
dagelijks iets bij het Oranjehuis. Wij willen
er voor zorgen dat er voor een grotere
groep hiervan kan profiteren. Zo was er
afgelopen zaterdag 29 juli nog een pot met
eten bereid voor de kinderen (zie foto s)  

Graag willen wij structureel deze kinderen
van voeding voorzien. Dat is op dit moment
nog niet mogelijk. Naaste vaste groep
kinderen proberen wij in elk geval in het
weekend een keer voor een grotere groep
te kunnen koken. Francine zet zich hiervoor
met hart en ziel in. Hiervoor zijn wij haar
enorm dankbaar.

05





Hier is het feestje!
Op 22 juli was er zoals wel vaker een feestje in
het Oranjehuis. Dit keer was het dubbel feest!,
want we vierden niet alleen de start van de
vakantie voor de kinderen maar ook de
geboorte van onze dochter Beau. Voor veel
mensen klinkt dit een beetje gek in de oren dat
kinderen in Rwanda iets van doen hebben met
een geboorte in Nederland. Dat leggen wij het
graag even uit. Het is namelijk zo dat in Rwanda
op de achtste dag na de geboorte van een kind
een feestje wordt gehouden. Een feestje voor
familie, buren, kinderen en anderen. Het is een
traditie dat op het feestje iedereen (vooral de
kinderen) een naam mag bedenken voor de
pasgeborene. Tradities moet je in ere houden
vonden wij dus daarom dit feestje

De kinderen hebben zich goed vermaakt, er
werd gezongen en gedanst. Ook was er weer
een heerlijke maaltijd bereid door Francine.
Francine was in de vroege ochtend aan het
koken gegaan. Met een beetje hulp van Sanyu
en Bowazi is het weer gelukt een goede maaltijd
voor de kinderen op de borden te scheppen. De
kinderen hebben hier goed van gegeten. Na het
eten was het tijd voor de kinderen om een
naam te bedenken voor onze dochter Beau. De
mooiste namen hebben wij voorbij zien komen. 

Kortom weer een mooie en geslaagde dag in
het Oranjehuis. 

Waar 
is het feestje?
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KINDEREN IN
HET NIEUW 
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Ieder kind kent sprookjes over het goede
leven, lekker eten en mooi kleren. Ook de
kinderen die bij ons komen hebben hun
dromen en kennen mooie sprookjes.
Helaas is hun leven geen sprookje. Zo
hebben ze vaak weinig tot geen kleding en
lopen alle dagen in hetzelfde. Vaak uit
noodzaak en heel soms omdat zij het
shirtje van VV Hoogezand te mooi vinden
om niet te dragen. In goed zittende kleding
voel je goed en zekerder . Daarom zijn wij
weer gestart om voor de groep kinderen
die in het Oranjehuis komen kleding te
laten maken. In totaal willen wij 75
kinderen van nieuwe kleding voorzien. 

Dit doen wij niet door de kinderen mee te
nemen naar de winkelstraat. Dus geen
Gucci of Prada. Wij laten door een naaister
de kinderkleding maken. Francine komt
hiervoor stof op de markt. De kinderen
komen dan naar het Oranjehuis waar de
naaister aan de slag gaat met de meetlint
om de maten op te meten. Vervolgens
gaat zij aan de slag en maakt er mooi
jurkjes, broeken en shirtjes van. 

Zo maken wij iets unieks voor elk kind en
betrekken wij de plaatselijke ondernemers zoals
stofverkoper ennaaister er ook bij. Zij hebben dan
een inkomen en wij mooie kleding. 

In het verleden hebben wij kleding ingezameld en
naar Rwanda gebracht. Dit is liep ondanks de
logistieke hindernissen goed. Maar het leek ons
beter dit op de zojuist beschreven wijze te gaan
doen. Neemt niet weg dat wij in de toekomst nog
wel kleding in gaan zamelen.

Wil jij ook meehelpen een kind in het nieuw te
steken? Voor ongeveer 7,50 euro steek je een kind
al in een mooie jurk of shirt. Kijk op onze website
hoe je het best een bijdrage kan leveren. 

meer info:
www.stichtingnkwihoze.nl

Voor elk kind een uniek
stuk kleding 
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G L I B B E R I G
Dikke paniek in de kleine boerderij. Francine
merkte dat Pamela erg onrustig was en ging
kijken. Tot haar grote schrik zag ze dat er
een forse slang bezig Pamela aan te vallen.
De gil van Francine moet in de verre omtrek
te horen zijn geweest, maar gelukkig bood
een buurman hulp en ving de slang van 3
meter. Soort onbekend in het dorp hebben zij
een slang als deze nog niet eerder gezien.
Wellicht heeft d klimaat verandering hier
mee te maken. 

M O O I E  R A P P O R T E N
De zomer vakantie is begonnen voor de
kinderen in Rwanda. Met trots kwamen ze
naar het Oranjehuis om hun rapport te laten
zien. We zijn blij om te zien dat de
schoolprestaties omhoog zijn gegaan en dan
onze steun niet voor niets is. Zonder onze
steun hadden deze kinderen niet eens een
rapport gekregen. In Rwanda is het zo dat je
wanneer je geen schoolgeld betaald je ook
geen rapport krijgt. Deze en onze andere
toppers is het wel gelukt! Proficiat!!!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan ons
schoolproject kijk dan snel op
www..stichtingnkwihoreze.nlvoor meer info.

21

KORT NIEUWSKORT NIEUWSKORT NIEUWS
P A M E L A
Pamela de kalf voelt zich steeds meer thuis
in de kleine boerderij. Ze eet goed en is hard
op weg om volwassen te worden. De
dierenarts controleert Pamela regelmatig
en tot nu toe gaat het prima. Pamela maakt
deel uit van ons koe project. Met een aantal
andere koeien moet Pamela voor melk gaan
zorgen. De melk zal worden verdeeld onder
de kinderen. 

10



BYIMANA VANDAAG
Persoonlijke verhalen over onze
belevenissen in Rwanda

  Op een dag liep ik door het dorp en er kwamen een
groep kinderen naar mij toegerend. Klein dat ze waren
maar niet bang. Zij omhelsden mij als bij het weerzien
van een verloren gewaande familielid. Vanaf de
vroege ochtend tot aan de late uurtjes waren deze
kinderen op straat te vinden. Vaak droegen zij
dagenlang dezelfde oude kleding en de een had nog
een grote snottebel dan de ander. Naar school gaan ze
(nog) niet. Na deze omhelzing bleken wij op een of
andere manier aan elkaar verbonden te zijn.
 
Deze kinderen noemde ik gekscherend de street kids
van Byimana Eigenlijk grappig bedoeld maar toch
keiharde werkelijk. Deze kinderen leven met de rest
van het gezin vaak onder zware omstandigheden.
Doordat ze tekort hebben aan vrijwel alles loopt hun
ontwikkeling en groei achter. Sommige van deze
kinderen lijken rond de 4 jaar oud maar zijn vaak
jaren ouder. Deze zware omstandigheden zijn niet de
schuld van hun moeders. Elke dag is het een gevecht
om aan eten te komen. Moeders hebben kapotte
handen en knieën van het zware werk op het land. Al
dat zware werk heeft niet geleid tot betere
levensomstandigheden in tegendeel zelfs! Soms komt
moeders s avonds thuis met alleen ene zakje zoete
aardappel.

Deze kinderen deden tot toen nog niet mee met ons
project. Maar de kinderen waren vanaf die tijd niet
meer weg te slaan bij het Oranjehuis. Meestal stonden
zij al in de vroege ochtend bij de poort. Vaak voor dat
ik zelf wakker was. Het eerste wat ik deed was de
poort openen. Bijna altijd zaten de kinderen met hun
grote ogen vol verwachting op mij te wachten. Eerst
kregen zij van ons wat te drinken en later een warme
hap. Soms wat er van een dag eerder overgebleven
was en soms vers. Maar dat maakte de kinderen niets
uit, kliekje of niet als ze hun maag mee gevuld kregen.  

Vervolg op volgende bladzijde  
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De kinderen aten zo gulzig en snel dat wanneer ik met mijn ogen knipperde de schaal al bijna leeg
was. Alles ging op ook het eten wat op de grond was gevallen aten zij gewoon op. Op een of
andere manier raakt je dat…..

Daarna was het lekker spelen voor de kinderen, met een autootje of een ballon konden zij zich de
hele dag vermaken. Het maakte de kinderen niets uit wat ze kregen. Vaak waren deze kinderen
de hele dag bij het Oranjehuis. De hele dag en niemand dacht hey waar is mijn kind? Natuurlijk
wisten zij wel waar hun kroost uithing en dat het op een betrouwbaar adres was maar toch…
Tegen 6 uur vonden wij dat het tijd was voor de kinderen om huiswaarts te keren. Zonder
tegenstand of mopperen gebeurde dit. De kinderen vertrokken met tevreden. hun glimlach was
onbetaalbaar! Niets geen nieuwste spelcomputer of telefoon maar gewoon een bord eten en een
ballon. Thats all……………………

Ik weet dat het veel mensen lastig is te bedenken hoe het zal zijn als je in deze situatie zal
bevinden. Ik kan hele mooie woorden op papier zetten maar denk dat je het best goed beseft hoe
goed je hebt als je met eigen ogen de leefsituatie van deze en andere kinderen van Byimana hebt
gezien.
Deze kinderen doen van die tijd ook mee aan onze project zodat wij hun kunnen ondersteunen op
weg naar een betere toekomst.
 
En ik voel mij voor altijd verbonden met deze kinderen………
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BYIMANA VANDAAG

STOERSTOERSTOER
  Stoer, dapper en vooral geen angsthaas zijn. Dit zijn de eigenschappen die je moet
bezitten wil je als actieve verkeersdeelnemer zonder kleurscheuren van A naar B
geraken. In de tijd dat wij in Rwanda zaten heb ik soms echt met doodsangst voorin de
auto gezeten.
In de Kigali en omstreken rijden er veel motortaxi s die kriskras overal tussen
doorrijden. Het lijkt een complete chaos maar iedereen zijn precies te weten hoe te
rijden. Je kan heb een beetje vergelijken als je met de fiets door een van de grote
steden van Nederland fiets maar dan zonder steile heuvels.
 
De motortaxi s zijn handig want je bent sneller van A naar B en het kost relatief niet
zoveel geld. Veel mensen in Rwanda maken hier gebruik van. Zo ook een tante van ons.
Een dame die de 90 gepasseerd is wilde graag bij ons op bezoek komen in Byimana. Ze
woont op ongeveer 40 minuten rijden van het Oranjehuis. Zij liet zich vervoeren met de
motortaxi. Op die leeftijd al een opgave en voor haar was haar blindheid ook nog een
extra drempel om te reizen. In Nederland heb je er verschillende taxibedrijven voor die
voornamelijk ouderen vervoeren naar waar zij heen willen. In Rwanda is dat er niet.
Tante was wel erg blij dat zij gearriveerd was want met 90 jaar 40 minuten achter op de
motor is toch wel een hele opgave.

 Fietsen doen ze in Rwanda ook veel. Nederland staat bekend als fietsland. Maar
Rwanda is wat mij betreft nummer 2. De fiets wordt voor allerlei doeleinden gebruikt.
Stel je heb 100 kilo cassave wortel gekocht op de markt. Deze moeten mee naar huis.
Zelf heb je geen vervoer, dus je vraag een jong met een fiets dit naar je huis te brengen.
Deze brengt het dan in no time naar je huis. Wanneer jij met de taxibusje richting huis
gaat zie je onderweg diezelfde jongen heuvelop sjouwen met de zware last Dezelfde
jongen vliegt heuvelaf jouw taxibusje met een rotgang voorbij. Jij zit dan in het busje
en denkt zijn dat mijn boodschappen?   

Antwoord op deze vraag krijg je pas als je thuiskomt want
daar zit de jongeman al even op jou te wachten. Je betaalt
hem en de jongen fiets weer terug naar de markt. Onderweg
kan hij wel even smokkelen want er rijden genoeg
vrachtwagen waar hij zich aan vast kan klampen.
Levensgevaarlijk en daarom is het sinds een tijdje niet meer
toegestaan om dat te doen. Maar ik heb groot respect
gekregen voor deze jongens die het doen. Ik zie mijzelf niet
met een fiets van Chinese makelij beladen met 100 kilo aan
goederen met 50 of 60 km de heuvel af racen. Zelfs met regen
doen deze jongens dat, en zij beschikken niet over
regenbanden zoals Max verstappen ze voor het uitzoeken
heeft. De jongens vervoeren alles, van goederen tot mensen.
Soms zelfs complete inboedel want ja ook in Rwanda
verhuisd men wel eens. Zelf als jij als moeder zijnde van 3
kinderen ik ga een bij mijn moeder op bezoek met de kids dan
regel je ook een jongen met een fiets. De fietsen zijn lang
genoeg. Gelukkig voor de jongen in kwestie komt obesitas
niet veel voor in Rwanda. Dus is het heuvel op met 1 vrouw
en 3 kinderen nog wel te doen.

Het mag duidelijk zijn dat jongens die als fietskoerier in
Rwanda werken een zwaar leven hebben. Voor een schijntje
vervoeren ze alles voor je. Dit doen zij trouwens met een
grote glimlach en dankbaarheid dat zij dit voor jou mogen
doen.
Dit maakt het ook dat ik zo enorme respect gekregen heb
voor deze jongens.
    13



Speelgoed

Heb jij nog speelgoed zoals  autootjes, poppen, lego en ander
bruikbare speelgoed liggen? , Doe je er niets meer mee? 



Dan kan jij de kinderen  van het Oranjehuis in Byimana heel

blij maken!



Neem contact met ons op via:
info@stichtingnkwihoreze.nl  

of via onze socials



Alvast bedankt!
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