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Woordjevooraf

Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van 2024. De tijd vliegt alweer voorbij en de
laatste tijd waren we druk met tal van activiteiten. Zo melde de Boer Burger Partij
Midden-Groningen zich in november bij ons. Men wilde graag iets voor ons
organiseren. Na een brainstormsessie besloten wij om een oliebollenactie op touw te
zetten. De opbrengst is voor de aankoop van een melkkoe. Hoe dat afgelopen is lees je
verder in onze nieuwsbrief. Verder hebben wij weer het jaarlijkse kerstfeest in het
Oranjehuis gehouden. Net zoals vorige jaar ook dit jaar veel kinderen van een goed
bord eten kunnen voorzien. 

Verder kunnen wij melden dat Francine nu dankzij de aanschaf van een naaimachine
de eerste schooluniformen heeft gemaakt. Het resultaat mag er zijn vinden wij!

2023 is een jaar waarin wij weer veel hebben kunnen doen voor de kinderen in
Byimana. Dit dankzij de giften van donateurs en vaste sponsoren. Zonder deze mensen
konden wij lang niet alles realiseren. Onze dank is dan ook groot! Wij hopen dat wij
ook in 2024 op jullie steun mogen rekenen. 
Veel leesplezier!

Aimee Kleine
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Op zondag 31 december 2023 was het al vroeg een

drukte van belang aan de Lindenlaan 2 te Hoogezand.

Niet zonder reden want de Boer Burger Partij Midden

Groningen  had voor die dag een oliebollenactie

georganiseerd. Ze gingen niet zomaar oliebollen

bakken maar deden dit voor stichting Nkwihoreze. 

Eerder hebben zij zich bij ons gemeld met de vraag

wat zij voor ons konden betekenen. In het gesprek

merkten wel al snel dat wij met enthousiaste en

betrokken mensen te maken hadden. Al gauw

kwamen wij met het idee om geld in te gaan zamelen

voor de aanschaf van een melkkoe voor de kleine

boerderij project in Byimana. Deze actie sluit mooi aan

bij de gedachtengoed van de Boer Burger Partij. Zo

gezegd zo gedaan! De flyers werden gemaakt en de

eerste bestellingen volgden vlot
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De BBP doet het!
MET EEN TOFFE OLIEBOLLENACTIE
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Ineens was het daar oudejaarsochtend! Het was

al snel gezellig druk met leuke, sociale en

betrokken mensen. Er werden heerlijke

oliebollen en appelflappen gebakken. Daarbij

kregen wij ook hulp vanuit een onverwachte

hoek. Dorpshuis Hellum doneerde een groot

aantal oliebollen voor onze actie. 

Dankzij de aantal bestellingen en donaties die

wij hebben mogen ontvangen is het streefbedrag

voor de aanschaf van een melkkoe gehaald! Er is

zelf nog geld beschikbaar voor de aanschaf van

10 kippen. Deze zijn inmiddels gekocht en lopen

al kakelend rond op de kleine boerderij. 

Dit allemaal was niet mogelijk geweest zonder

de geweldige inzet van de mensen van de Boer

Burger Partij Midden-Groningen. Wij zijn hen dan

ook erg dankbaar! 

Voor ons rest nu de taak om een mooie goeie

melkkoe te gaan kopen. Dit is geen gemakkelijk

opgave maar we hopen op korte termijn een

mooie melkkoe te kunnen presenteren. Vlak

voor het verschijnen van de nieuwsbrief konden

wij melden dat het gelukt is een melkkoe te

kopen!
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MAXIMA IN HET ORANJEHUIS

Op maandag 22 Januari was het eindelijk zover. De kleine
boerderij is een melkkoe rijker. Dit dankzij de oliebollenactie van
de Boer Burger Partij Midden-Groningen konden wij de koe
aanschaffen. Het was even een zoektocht, een paar keer was het
bijna gelukt maar dan ketste het af vanwege de hoge vraagprijs of
het niet willen verkopen. Onze vaste dierenarts is bracht ons in
contact met een boer die wel een van zijn koeien aan ons wilde
verkopen. De koe werd gekeurd door de dierenarts en over de
prijs waren wij het al snel over eens. 
In het weekend voor de komst van de koe zijn de verblijven
aangepast zodat ze voldoende ruimte hebben en makkelijk bij het
voedsel kunnen. Ook hebben wij een hulp aangenomen die de
zorg zoals het melken, verblijven schoonmaken, zorgen voor
voedsel op zich neemt voor beide koeien. 

Over de naam van de koe hoefden wij niet lang over na te denken.
De koe heeft de naam Maxima gekregen. Dit leek ons wel
toepasselijk omdat de kleine boerderij een onderdeel is van het
Oranjehuis in Byimana. 
 We hopen dat Maxima en Pamela het goed met elkaar kunnen
vinden. 
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KERST23
Op de eerste kerstdag was het weer zover! Het
jaarlijkse kerstfeest in het Oranjehuis. Vorige jaar
waren wij er nog zelf bij maar dit jaar helaas niet.
Maar gelukkig hebben wij de foto s nog. 
Na een gedegen voorbereiding liep alles weer
gesmeerd. Dit dankzij Francine, Valois Juf Clemance
en de rest van de groep. Samen kregen zij het weer
voor elkaar om voor een grote groep kinderen te
koken. Groot was de groep zeker want na het tellen
van de bordjes bleek dat er zeker 115 kinderen een
maaltijd bij het Oranjehuis hebben genuttigd.
Daarnaast hebben nog een aantal moeders een
bordje meegegeten.  Tijdens het feest bleek dat er
verschillende kinderen al dagen niets meer hadden
gegeten en dat deze maaltijd de eerste weer was.
Alom vreugde en voldoening op de gezichten van de
kinderen.
Na het eten werd er natuurlijk ook nog volop gedanst
en gezonden. Aangezien wij afgelopen jaar een stukje
land erbij hebben gekocht was voor het dansen alle
ruimte om met een grote groep kinderen te dansen. 

Dit jaar hebben wij tafeltjes en bankjes laten maken.
Zodat meer kinderen aan tafel konden eten. Dit bleek
een goeie zet. De tafeltjes en bankjes zijn een
uitkomst en nadat zij geverfd zijn lijkt ook nog eens
heel leuk. Dee gebruiken nu ook voor onze andere
activiteiten
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Afgelopen zomer hebben wij in kader van het project Mamas Byimana
een naaimachine aangeschaft. We hebben een mooie stevige
naaimachine kunnen vinden. Eentje die je vroeger hier wel veel zag bij
naaiateliers. 
Francine is toen begonnen met een cursus bij een ervaren naaister. Dit
met het doel dat Francine zelf kleding kan maken. Voornamelijk kleding
voor de kinderen van ons project. Denk hierbij aan schooluniformen en
gewone kleding. Later kan Francine in opdracht kleding voor mensen in
het dorp maken. Wanneer zij het helemaal onder de knie heeft dan kan zij
andere vrouwen van het Mamas Byimana project leren hoe zij goed
kunnen naaien.

 Francine heeft er in elk geval veel plezier in en wij zijn benieuwd naar
wat zij allemaal gaat ontwerpen en naaien. 

Naaiatelier in het 

Oranjehuis
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De cursus is Francine goed bevallen. Zij is nu zover dat zij
zelf kleding kan maken. Afgelopen tijd heeft zij een aantal
jurkjes voor kinderen genaaid. 
Daarna is zij aan de slag gegaan om voor de jongste
deelnemers van het schoolproject een schooluniform te
naaien. Dit was nog wel even een klus want het waren
verschillende uniformen. De kinderen zitten namelijk op
verschillende scholen en klassen.  

Op zondag 21 januari 2024 hebben 10 kinderen hun
uniformen gekregen. De grijns van oor tot oor op hun
gezichten zei genoeg. Zij waren er erg blij mee. Het is voor
de meeste van deze kinderen voor het eerst dat zij een
schooluniform hebben. 
Op maandag zijn deze kinderen vol trots in hun nieuwe
schooluniform naar school gegaan. 

Kijk verder in de nieuwsbrief of op onze website hoe jij kan
helpen!

Help jij een van deze kinderen op weg

naar een mooie en betere toekomst?

11





Het melkproject loopt lekker Bijna elke

dag kunnen wij de kinderen voorzien

van een beker verse melk. 2 keer in de

week krijgen zij 1 liter melk mee naar

huis zodat ze hier 2 dagen van kunnen

drinken. De kinderen zijn helemaal blij

en als zij naar het Oranjehuis komen.

Het is leuk om te zien dat zij dit zo

waarderen en genieten van hun beker

melk!

Nu het nog even duurt voor Pamela melk geeft zijn

wij op zoek naar een volwassen melkkoe. Geld

hiervoor is opgehaald dankzij de Oliebollenactie van

de Boer Burger Partij Midden-Groningen. Graag

willen wij zoveel mogelijk kinderen helpen om elke

dag een beker verse melk te geven. Ook jij kan ons

daarbij helpen. Voor 5 euro per maand kan jij ervoor

zorgen dat een kind een goeie start heeft.  Kijk op

onze website voor meer info

Melkproject
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BYIMANA
VANDAAG

Twee Werelden

De laatste tijd krijg ik weleens de vraag wat ik hier
nog doe. Het is een goedbedoelde vraag.  Men leest 
over onze activiteiten voor de stichting en stellen
dan terecht die vraag. 
Laatst vroeg er iemand waar wij met onze hart en
gedachten zijn. Hij kon zich voorstellen dat wij
veel met onze stichting bezig zijn en liever naar
Rwanda vertrekken. Dat was op zich een hele
eerlijke en confronterende vraag waarop ik toen
nog niet precies het antwoord wist.

Maar eerlijk gezegd is het wel een vraag die mij zelf
de laatste tijd  wel bezig houdt. Je wordt een jaartje
ouder en soms kan de situatie zich voordoen dat je
voor een kans moet gaan welke je een jaar of 4 niet
voor mogelijk hield. Het is niet zo dat wij onze
koffers als gepakt hebben en een te koop bord in
de tuin hebben staan. 

Maar toch is het leuk om er serieus over na te
denken, Ik zie dan verschillende vragen voor mij
die ik voor mijzelf beantwoord. Dan lijkt het een
niet al te moeilijke stap. Een dag later zijn er toch
weer beren of olifanten op de weg gevonden wat de
gedachte van een dag eerder al weer minder logisch
maakt. Maar goed er over praktiseren mag toch?
Kijkend naar de verschillen tussen de beiden
landen zijn die natuurlijk enorm. Maar is het ene
land zoveel slechter dan de ander? 

Zelf denk ik dat wij ons prima zullen redden in
beiden landen. Ik zie mij zelf mijn dochtertje in
beide landen naar school brengend. In de ene in de
regen en de andere in zon.. Elk land heeft zijn voor
en nadelen. In Nederland zijn bepaalde dingen wat
beter geregeld dan daar. Maar daar staat weer
tegenover dat Nederland in een rap tempo
verandert in een land waarbij het ieder voor zich
lijkt te zijn. Maatschappij verhardt en de kosten
rijzen de pan uit. Daar tegenover staat dat
bepaalde zekerheden die je hier in Nederland heb
wat minder zijn dan daar. Maar ik denk zelf dat
het overwegen waard is. 
De kans dat wij in het programma ik vertrek te
bewonderen zijn acht ik klein. Voorlopig zijn wij
met onze hart in beide werelden.
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De beide afbeeldingen spreken voor zich. Twee
compleet verschillende werelden.  Waar je wieg staat
bepaalt in alles je toekomst, levensverwachting en
kwaliteit van het leven. Het is misschien erg cliché
achtig om deze vergelijking te maken Maar ik doe het
toch!

De bult met schoenen waarop het Westerse jongetje zit
lijkt overdreven maar uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat kinderen in het Westen toch bij elkaar een
hele berg aan schoenen verzamelen in de tijd dat zij in
de groei zijn! Natuurlijk is het logisch want als een
schoen niet past moet je toch wel een nieuwe paar Op
blote voeten lopen is geen optie. Dat is in Rwanda wel
anders. Daar lopen veel kinderen op slippers en dat niet
zolang tot het uit elkaar valt. Is er geen geld voor
nieuwe dan moeten ze op blote voeten lopen. Als je
school dan 5 kilometer heen en 5 kilometer terug lopen
is dan voel je het wel.  

In Nederland vinden kinderen heb belangrijk hoe zij er
bij lopen. Vaak moet dat het nieuwste model zijn. Doe
je niet met de hype mee? Dan hoor je er niet meer bij. In
Nederland zijn er ook genoeg kinderen waarvan de
ouders geen dure merkkleding kunnen kopen. Vallen
deze kinderen buiten de boot? Of mag je zelf zijn? De
kinderen in Rwanda hebben deze keuzestress niet, zij
zijn allang blij dat ze iets hebben om te dragen. 

Wees er van bewust dat het nieuwste in veel gevallen
niet altijd goed is. Met het kopen van het allernieuwste
komt een milieuaspect om de hoek kijken. De
modellen van een jaar eerder worden door grote
modebedrijven vaak gedumpt in derde wereldlanden. 
Die landen zitten opgescheept met een enorme berg
textiel (wegwerpkleding) waar zij niets meer mee
kunnen. Door gebrek aan regelgeving in die landen
wordt deze berg ook weer gedumpt in het land zelf. 
Ga eens vaker kijken in outletcentra. Daar vindt je de
leukste items voor je kind. Vaak enorm afgeprijsd. Oké
het is dan wel niet het allernieuwste van het lopende
jaar, maar maakt dat wat uit? Ik denk dat je daar als
ouder wel dergelijk van bewust moet zijn!. 

Vaak hoor ik mensen zeggen dat kinderen in Afrika de
armoede wel gewend zijn en dat het daarom niet
mogelijk is om een vergelijking te maken met een kind
uit Nederland. Dit zijn vaak mensen die zelf geen
armoede gekend hebben, want dan zouden zij hebben
geweten dat armoede nooit went, Dat geldt zowel voor
een kind in Rwanda als hier in Nederland.  

Wat dat betreft zijn alle kinderen hetzelfde alleen waar
je wieg  stond toen geboren werd bepaalt alles!

Waar je wieg staat

BYIMANA
VANDAAG
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Een foto zegt soms meer dan duizend woorden zegt

men. Daar hebben ze in het geval bovenstaande foto

groot gelijk! Op de foto zie je dat Blaise een jong

kindje helpt met eten. Het meisje heeft Daisy  en heeft

het net als andere kinderen in Byimana een zwaar

leven. 

Blaise heeft op nieuwjaarsdag uit zichzelf eten gekocht en

gekookt voor deze kinderen. Uit zijn eigen ervaringen  en

achtergrond wetende hoe zwaar deze kinderen het hebben. 

Het werd een leuke middag en de kinderen gingen

huiswaarts met een gevulde maag!

Wij zijn trots op Blaise! Zo mogen er meer zijn!
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